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Overleden in het afgelopen kwartaal 

Helaas zijn er ons wederom collega’s ontvallen. De namen vermelden wij met eerbied in 

onze nieuwsbrief. R.I.P. dat zij rusten in vrede. 

Dhr. Hans Reijnen  ★ 31 augustus 1927    † 31 augustus 2024 

Mv. Antje Kok    ★ 8 december 1940    † 5 september 2024 

Dhr. Piet Marico  ★ 4 juli 1934     † 24 september 2024 

Mv. Tiny Wieske   ★ ----------     † 10 oktober 2024 

 
Onze oprechte deelneming gaat uit naar de nabestaanden. Wij wensen hun sterkte en 
berusting bij het verwerken van dit voor hen zo zware verlies. 
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Van de Voorzitter 

Geachte collega’s, beste leden van de Club, 
 

Ondanks wat vertraging door wegwerkzaamheden en een navigatie die ons niet 

goed gezind was, waren we toch nog net op tijd bij Bronbeek. Het deed mij en mijn 

mede-bestuursleden goed dat we een ruime opkomst hadden, want we zijn 

tenslotte een sterk vergrijzend clubje, waarvan het ledenbestand behoorlijk snel 

daalt door overlijdens. Zolang er voldoende belangstelling blijft bestaan voor onze 

bijeenkomsten, is dat een stimulans voor het bestuur om deze te blijven 

organiseren. Er werd weer veel gepraat en gevaren en het was stik gezellig. Toch 

bijzonder dat je met een oud-collega over gebeurtenissen aan boord kunt praten 

die meer dan 50 jaar geleden plaatsvonden. Maar soms laat je geheugen je ook wel 

eens in de steek, want als diezelfde collega je dan vertelt dat je na die tijd nog 

samen hebt gevaren als 2e wtk, hij als opleider voor de gezellen, en ikzelf als de 

“echte “2e wtk., wat dan op de Nedlloyd Rouen geweest moest zijn, kon ik het me 

niet meer herinneren. Het zal de leeftijd wel zijn die je soms parten gaat spelen. De 

maaltijd was in elk geval ook weer dik in orde en mede dankzij de goede verzorging 

door het personeel, kunnen we op een zeer geslaagde bijeenkomst terugkijken. 

Harry van der Brugh heeft een mooie fotoreportage bijgevoegd. In december van 

dit jaar komen we als bestuur weer bij elkaar om de voorjaarsbijeenkomst te gaan 

voorbereiden. Harry heeft ook een mooi verhaal geschreven over Operatie Market 

Garden, dat ik van harte wil aanbevelen. Ik wens u veel leesplezier met deze 

nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van onze plannen. 

Met vriendelijke groet,             
Ab Poldervaart 
 

Van de secretaris 

Geachte collega’s, beste leden van de Club, 
 

Onze voorzitter Ab heeft het eigenlijk allemaal al verteld en daar heb ik weinig aan toe te 
voegen. Onze bijeenkomst in Bronbeek was weer ouderwets gezellig en het Indisch buffet 
was weer voortreffelijk. Het is mooi te zien, dat inmiddels al vier kinderen het vervoer naar 
de bijeenkomst verzorgen voor hun ouder of ouders. En ook zij hebben het goed naar hun 
zin, al was het maar, omdat ze hun ouder of ouders zo zien genieten.  
Even een puntje van aandacht, want het bestuur heeft de serre van Bronbeek al weer 
besproken voor volgend jaar 8 oktober 2025. Geen andere afspraken maken voor die dag 
dus.  Op 18 december komen we als bestuur weer even bijeen om onze plannen voor 
volgend voorjaar te bespreken en als het kan vast te leggen. Uiteraard staan wij als bestuur 
open voor suggesties dan wel ideeën. Dus een leuke plek in of in ieder geval in de buurt van 
Rotterdam, geef het door, zodat wij daarover ons licht kunnen laten schijnen. Wel voor 18 
december graag. 
 

Met vriendelijke groet, 
Fred van den Bogaard         
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                 Door: Harry van der Brugh 
Market Garden 80 jaar bevrijding  

Het offensief van de geallieerden tegen de Duitse bezetter ging 80 jaar geleden van start met 
Operatie Market Garden. Op de kaart is te zien hoe de geallieerden het zuiden van 
Nederland met Noord-Brabant  
als eerste bevrijdden. Een aantal  
oud collega WTK’s onder ons  
hebben deze bevrijding op  
jonge leeftijd zelf aan den lijve  
meegemaakt. Om deze  
historische informatie van WO II  
levendig te houden hebben 
wij, mijn vrouw en ik op de  
fiets verschillende historische  
locaties van Operatie Market  
Garden bezocht en daarbij  
natuurlijk enkele mooie foto’s  
gemaakt. 
 

Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. Op 11 mei 1940 wordt de Hambrug in 
Sint-Oedenrode door het Nederlandse leger opgeblazen om de opmars van de Duitsers te 
vertragen. Op 14 sept. staan wij bij de Hambrug te kijken naar diversen militairen voertuigen 
uit WO II die langskomen, dit is het begin van een week met diversen activiteiten onder het 
motto Remember September. We gaan met de fiets een historische route afleggen richting 
Son en Breugel. Deze route volgen wij met een kaart die wij bij vertrek uit St. Oedenrode 
hebben ontvangen. Bij het U.S. Military Cemetery Monument staan we even stil om 
vervolgens richting Best te gaan naar het oorlogsmuseum “De Bevrijdende Vleugels”. 
Vandaar is de route naar het Joe Mann monument richting Best. 
 
 

De Hambrug werd op 11 mei 1940 opgeblazen 

Verwelkomen van tank U.S. Millitary Cemetery SON Monument  Joe Mann Monument in Best 
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Joe Mann monument             

Joe Mann was een jonge Amerikaanse soldaat der eerste klasse en parachutist in de 101e 

Lucht-landingsdivisie (Airborne Division), beter bekend als “The Screaming Eagles”.     

Op 17 sept. 1944 kwam Joe boven de Sonse heide met paraschute naar beneden. Joe 

Eugene Mann werd op 8 juli 1922 in Washington geboren. Het bijzondere is dat zijn eenheid 

in Best werd aangevallen waarbij hij gewond raakte. Ondanks dat, besloot hij door te 

vechten. Tijdens deze gevechten verloor hij zijn leven, hij offerde zijn leven voor zijn 

medesoldaten. Hij wierp zich op een handgranaat, waarmee hij de levens van zes kameraden 

redde. Voor deze heldendaad werd hij postuum onderscheiden met de “Medal of Honor”, de 

hoogste militaire onderscheiding in de Verenigde Staten. Joe Mann ligt begraven op 

Greenwood Memorial Terrace in Spokeane, Washington. 

Na het Joe Mann Monument vervolgen wij de route volgens de kaart. We gaan richting Best 

en komen dan bij het LT. Col. Robert G. Cole monument. Hier staan we even stil om in 

gedachten even terug te gaan naar die tijdsperiode. De volgende stop wordt de Paulushoef. 

   LT. Col. Robert G. Cole, Medal of Honor 18 sept 1944 
 

LT. Col. Robert G. Cole werd door een Duitse 
sluipschutter vanachter dood geschoten. LT. Col. 
Robert G. Cole ligt begraven op de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraven.  

Ingang Paulushoef 

Oorlogsmuseum Paulushoef 

Paulushoef 

De Paulushoef heeft in 1944 een belangrijke rol gespeeld tijdens de landing van de 

parachutisten en de gliders. De boerderij was een ideaal herkenningspunt voor de 

vliegtuigen voor de landingen op de Sonse heide, dit vanwege de naam die op ’t dak stond 

geschreven. Dit is goed te zien op bijgevoegde foto. Drie dagen was deze hoeve de 

commandopost van de 101e Airborne Divisie, terwijl Son en Breugel en Sint-Oedenrode 

werden bevrijd. In de nok aan de voorzijde van het woonhuis is als monument een Airborne 

plaquette met een adelaar aangebracht, geschonken door de Amerikanen. Het museum op 

de Paulushoef heeft een prachtige collectie uit de WO II en is zeker een bezoekje waard. 
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Vlakbij de Paulushoef stond de Helenahoeve, deze werd door de Amerikanen als 

noodhospitaal ingericht.  https://www.youtube.com/results?search_query=paulushoef 

Na de Paulushoef gaan wij op weg naar het laatste monument richting Sint Oedenrode.     

Het uitzicht over de weilanden vanaf dat monument heeft op 17 september 1944 de landing 

plaats gevonden van 6500 parachutisten en 50 Gliders (zweefvliegtuigen). Een paar dagen 

later nog eens 2000 manschappen en ongeveer 700 Gliders. 

 

Bij gevoegde onderstaande link is de landing van de Gliders in Son op 17 september 1944 op 

landing zone W.  https://www.youtube.com/watch?v=CvdVNdB4dQg  

Herdenking parachutisten dropping 

Op 16 september vond de herdenking van de 

parachutisten dropping boven het buitengebied    

“De Sloef” tussen Son en Sint Oedenrode plaats.      

Er werden drie vluchten uitgevoerd met een oude 

Dakota, hierbij zijn circa 70 parachutisten in 

authentieke uniformen en uitrusting naar beneden 

gesprongen, heel indrukwekkend. 

Op17 september vond de herdenking op de 

Vlagheide tussen Eerde en Schijndel plaats. Hierbij 

landden parachutisten van het Round Canopy 

Parachuting Team The Netherlands (RCPT) op de zelfde locatie en datum zoals in 1944 de 

eerste manschappen tijdens Operatie Market Garden op Nederlandse grond belandden. 

Eerde was de eerste bevrijde Brabantse plaats. Er zijn geen Amerikaanse veteranen meer die 

tachtig jaar geleden in Eerde landden. Maar op de dropzone kijken wel Amerikaanse nazaten 

naar de luchtlandingen. De parachutisten sprongen vanuit een 80-jarige Dakota C-47. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=paulushoef
https://www.youtube.com/watch?v=CvdVNdB4dQg
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Het bijzondere bij deze luchtlandingen was dat een 

van de parachutisten achter de bebossing belandde. 

Wat blijkt dat hij zonder het te weten in een wietveld 

terecht kwam. De volgende dag is de politie op onderzoek gegaan. 

 

Een Schotse soldaat speelt op zijn doedelzak op 
de Markt van Sint Oedenrode, verder staan er 
ook Engelse soldaten in authentieke 
legeruniform en vertellen hun verhalen over 
WOII. Dit om alles levendig te houden en de 
verhalen door te geven. 

Ter Afsluiting 

Elk jaar is het Lloyd-Atelier druk doende om ook tijdens de bevrijdingsherdenkingen in 

september de koopvaardij in de schijnwerpers te zetten. De bevrijding van Brabant had nooit 

kunnen gebeuren als de geallieerde troepen niet ook door honderden koopvaardijschepen in 

Normandië aan wal waren gezet. Vele weten niet dat de Koopvaardij een vitale rol speelde 

bij de ondersteuning van de strijdkrachten gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

 
Remember September  

Bron: diversen kranten en info over OMG 
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Welkom met een KRL Petit four gebakje en koffie   Ab, onze voorzitter spreekt de gasten toe 

 

 

 
Fred zit ingetogen te luisteren naar Ab         blij weerzien van Joop & Bep van Stralen en Hensy  

 

 

 
   Gezellig samen zijn     Ank en Frans Odijk samen met Leo Hulst 

 

 

 
      Fred heeft het naar het zin                 Cor laat een lager van machinefabriek De Industrie zien 

Kumpulan Bronbeek, 9 oktober 2024  
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 De glimlach van Kathy de Waardt 

 

 

 
even bijpraten door Rob en Kees     Gezellig kletsen  

 

 

 
Leo Aarts en Thea zitten samen met Nel en Piet Boerboom aan tafel te genieten 
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Cor, Harry en Margarita in gesprek  

 

 

 
      Menukaart van het ss Overijsel en muziekcassette (van Margarita Holierhoek) 

 

 

 
   Gezellig babbelen met Ludwig en dochter Thera  

 

 

 
          Fred, Hans, Ab en Adrie 

Cor, Harry zijn in gesprek met Margarita Holierhoek. 

Margarita laat een muziekcassette zien en vraagt of wij 

dit soort muziek kennen en of wij weten uit welk land 

dit komt. We krijgen het over diversen landen met hun 

cultuur en muziek. Als grap stelt Harry voor om een 

Cultural Diversity thema op de bijeenkomsten te 

organiseren. Ook vertelt Margarita dat ze van plan is 

om volgend jaar naar Chile af te reizen met de as/urn 

van Theo. Hij zal worden bijgezet in het graf van de 

ouders van Margarita. Maar daar volgend jaar meer 

over. 
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Gezellig bijpraten door Leo van Stralen en Frans Odijk jr.        Abe de Vries in gesprek met Adrie Poldervaart 

 

 

 
     Voorbereiding van het Indisch Buffet    Dat wordt heerlijk smullen 
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Het Kumpulan Indonesië buffet 

 

  

  Henk naar het buffet      Een notitie van het gesprek tussen Henk en Harry 

 
Het buffet was weer overheerlijk 

Henk en Harry raakten in gesprek en kwamen tot de 

verrassende conclusie dat wij beiden in Utrecht op de 

Hogere Zeevaart School hebben gezeten met als 

directeur B.W. Vinke, oud Schout bij Nacht van de 

Koninklijke Marine. Hij noemde een leraar met een 

touw om zijn middel waarvan hij de naam niet meer 

kende. Bij nazoeken thuis vond ik de naam, drs. Van 

Delft (Natuurkunde/warmteleer). Er zit 3 jaar verschil 

in leeftijd . Harry begon in 1964 dus denk ik dat we 

elkaar net mis gelopen hebben. 

Leraren lijst HZSU voor Henk van Heel 
H. Aalders  H.G.M. Kok 
ir. J.A. G. van Aken Drs. H. Laméris 
ir. J.W. van de Bilt A.F. van Maurik 
E.J. Branger  H.J. van Moll 
ir. P.A. van Deinse C.A. Pruissen 
drs. G.A. van Delft A. Snooij 
drs. C.M. Hamaker H.C. Verlinde 
ir. J.D. Hoepelman W.H. van de Velde 
P.C. Kirsten  mr. L. van de Veen 
ir. H.C.J. Meelhuizen 
M. Hiemstra 
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              Een Traditioneel afscheid met koffie en spekkoek 

 

 

 

 

 

 

 Terima kasih dan selamat tinggal 


