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Deze gratis, digitale LLOYD-MAIL is bestemd voor relaties van het Lloyd-Atelier te 
Netersel. Inschrijven en uitschrijven s.v.p. via e-mailadres: Lloydexpo19@gmail.com 
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In dit nummer onder andere: ..........          

* Jaarlijkse herdenkingen kloppen op de deur! 

* Ernstige ziekte Indonesië-partner, Bapak Soedjai Kartasasmita! 

* Herdenkingen en onderscheidingen in onbalans! 

* Het schip van de maand, het ms Wonosobo - 1954. 

* Foto-upgrade van de maand en donaties. 

* Ank Wester, van Hofmeesteres naar Secretaresse. 

* Een bijzonder RL-logo! 

6e jaargang, nummer: 62, april 2024

In de Tweede Wereldoorlog verloor de Rotterdamsche Lloyd vele bemanningsleden  
en meer dan 60% van haar schepen! 
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Deze maand ligt het tamelijk voor de hand, dat wij accenten leg-

gen op onze Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. De periode van 

her- en gedenkingen begint, wat ons betreft, met de jaarlijkse 

Slamat-herdenking te Netersel op 27 april. Genoemde periode valt 

samen met het bekende jaarlijkse fenomeen: 'Lintjesregen'. Die 

regen valt op de laatste werkdag vóór Koningsdag. Evenals andere rederijen had de Rotterdamsche Lloyd in de Tweede 

Wereldoorlog erg veel geleden, met als gevolg: vele honderden do-

den en wat de Lloyd betreft, zo'n 60% van de schepen die de  thuis-

haven Rotterdam nooit meer zouden zien. Dat enorme verlies had 

ook te maken met het feit dat onze Koopvaardijmensen door de 

Vaarplichtwet werden gedwongen te blijven varen op nauwelijks 

bewapende schepen. Nederlandse bemanningsleden kregen daarna 

meestal het 'Oorlogs-herinneringskruis, terwijl buitenlandse be-

manningsleden, die soms zelfs hun leven moesten geven, geen 

enkele Nederlandse onderscheiding kregen! De bekende oorlogs-

film: 'Zwartboek' en de recente TV-dramaserie: 'De Joodse Raad' 

zijn er harde getuigen van dat mensen en overheden in oorlogstijd 

en ook nog lang daarna, het juiste beeld misten en geen idee 

hadden van wat er werkelijk was gebeurd. Zo kon het gebeuren 

dat de Koopvaardij in oorlogstijd voor velen niet meer dan een 'Ver 

van mijn bed show' was, terwijl juist de Koopvaardij direct had 

bijgedragen aan het verkorten van de oorlog thuis. Zo kon het, na 

hardnekkig aandringen, gebeuren dat diezelfde Koopvaar-dij 

pas vanaf enkele jaren geleden welkom was bij de Nationale 

Dodenherdenking op de Dam, waar militairen, telkens opzichtig 

vooraan staan, een behoorlijke, jaarlijks terugkerende ergernis! 

Ed van Lierde 

  KATA PENGANTAR

ONS COMITÉ VAN AANBEVELING
De leden van het Comité van Aanbeveling verbinden hun eigen, goede naam aan het Lloyd-Atelier. Hiermee willen zij de 
belangrijkheid van het onderwerp (de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voorgangers in relatie tot de vaart op 
Nederlands Indië) onderstrepen. Zij geven hiermee tevens aan dat de poging van het Lloyd-Atelier het genoemde onderwerp uit 
de vergetelheid te houden, bij haar in goede handen lijkt. Momenteel bestaat het Comité uit de volgende leden (alfabetische 
volgorde):

      Mr. Hein van Ameijden 
Oud Algemeen directeur Damen-Schelde  
Naval Shipbuilding te Vlissingen.

                Gerard Cox  
Acteur, zanger, scenarioschrijver, 
cabaretier, columnist te Rotterdam.

        Wieteke van Dort 
Actrice, zangeres, cabaretièrre te 
Den Haag. 
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Door de overmacht van de bezettingsmacht in mei 1940 werd het Nederlandse leger, op een paar verzets-
haarden na, binnen een week gedwongen zich te ontmantelen. Het was vanaf dat moment de Nederlandse 
Koopvaardij en het verzet dat er voor zorgden dat de Tweede Wereldoorlog minder lang zou gaan duren. 
Frappant is dat tijdens Nationale Dodenherdenkingen en op onderstaande lijst van officiële onderscheidingen 
de Koopvaardij er maar 'als los zand' bij hangt. Ik wil daarom hierbij hartstochtelijk pleiten voor correcties 
op dit gebied. 

Onvoorstelbare situatie 
Het is een onvoorstelbaar raadsel en zwaar gevoeld 
onrecht dat een Koopvaardij-onderscheiding op de 
lijst hier links gewoon niet is terug te vinden. Hoe kan 
het dat juist de instantie die in de Tweede Wereldoorlog 
het meest heeft ingebracht, wordt genegeerd. Koop-
vaardijvertegenwoordigingen werden tot vóór 2018 
zelfs niet eens voor de Nationale Dodenherdenking 
uitgenodigd! Opmerking: Burgemeester Aboutaleb 
van Rotterdam is een uitzondering op bovestaande. 
Toen hij vaststelde dat zijn 'Koopvaardijstad' en 
'Koopvaardijmensen' in de Tweede Wereldoorlog, 
binnen- en buitengaats, ernstig hadden geleden, zorgde 
hij elk jaar in Rotterdam voor een zeer aansprekende 
herdenking bij het Nationaal Koopvaardijmonument!  

Hoogste tijd voor rehabilitatie 
In een tijd die overloopt van onzinnige correctieacties 
door bepaalde minderheden, worden zaken waar ook 
maar iets op aan te merken valt, doodleuk gecancel-
led. Zeer storend wordt dat als er sprake is van his-
torische figuren die gecanceld moeten worden omdat 
zij, kennelijk gezien door de bril van het heden ,niet 

meer deugen! Geschiedvervalsing mag de pret niet drukken! 
Zo worden standbeelden beklad of van hun sokkel gerukt, worden museumexposities naarstig aangepast en 

worden straatnamen veranderd. Uitermate vreemd is het nog steeds te moeten vaststellen dat de Koopvaardij in de Tweede 
Wereldoorlog een ondergeschoven kindje blijft. Hoogste tijd dus voor een 'upgrade' van onze Koopvaardij!

Jawel ............. (oud) militairen geven Minister advies over wie oorlogs-onderscheidingen krijgt! 
Wie kent het gezegde niet over de slager die zijn eigen vlees keurt? Niet te evenaren subjectiviteit wordt hiermee bedoeld en 
het wordt dus de hoogste tijd dat de 'Koopvaardij' zich, wat onderscheidingen en herdenkingen betreft, ondubbelzinnig laat 
horen. Zoals u weet, ben ik tevergeefs meer dan een jaar bezig geweest om een Nederlandse onderscheiding voor de Nieuw 
Zeelandse Slamat-Chirurg te krijgen. U houdt het niet voor mogelijk hoe men jongleerde om deze onderscheiding niet te 
hoeven toekennen. Dat empathieloze gedoe heeft er, zoals u weet, toe geleid dat wij met een eigen Eremedaille het heft in 
eigen hand hebben genomen ............. 

 

NAAST HERDENKINGEN OOK ONDERSCHEIDINGEN IN ONBALANS ..........!

PERIODE JAARLIJKSE HERDENKINGEN KLOPT OP DE DEUR .........

983 slachtoffers: ss Slamat, HMS Wryneck en HMS Diamond op 27 april 1941   
afbeelding: Brian Crabb - UK 
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Zomaar een vergelijking met organisaties/onderscheidingen die wél op de officiële lijst staan ............... 
De lijst op de vorige pagina laat, qua onderscheidingen, zien dat het Nederlandse leger oververtegenwoordigd is, terwijl er 
geen Koopvaardijmedaille bestaat! Deze lijst vormt slechts een deel van de totale lijst met maar liefst 93 instanties die 
onderscheidingen uitreiken en deze 'officieel' mogen noemen. Even los van het antwoord op de vraag wat nu precies de 
betekenis en waarde van 'officieel' is, wilden we wel graag checken in hoeverre het mogelijk was om met onze onder-
scheidingsregeling op die lijst te komen. Voor alle duidelijkheid: op die lijst staan officiële onderscheidingen die je onder 
andere krijgt als je de Elfstedentocht uitrijdt of die je krijgt als je het maar lang genoeg met je, door jezelf gekozen, partner 
hebt uitgehouden! U kunt zich voorstellen dat wij uitermate benieuwd zijn of onze, meestal postuum toegekende 
Eremedaille voor mensen die hun leven hebben gegeven, überhaupt in aanmerking komt! Wij zijn ervan overtuigd dat 
onze, niet officiële-onderscheidingsregeling significant waardevollers is. Waarom? Omdat die namelijk direct uit 'hart en 
ziel' wordt toegekend. Dat we desondanks een poging doen om op die lijst te komen, heeft dus alles te maken met het aan 
de kaak stellen van het negeren van onze Koopvaardij, waarvan akte!!! 

Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel voor de Civiele Orden 
Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de Nederlandse regering over voorstellen voor Koninklijke 
onderscheidingen. Dat is ook de reden dat wij dit instituut hebben aangeschreven met het verzoek onze 
Tweede Wereldoorlog-Eremedaille op de lijst van 'Officiele onderscheidingen' te zetten. We kregen een 
overigens verwacht 'Nul op rekest', waarop ik een beleefd, doch overduidelijk bezwaar aantekende. Tot 
mijn niet geringe verrassing kregen wij direct daarop (22 februari) de mededeling dat men ons verzoek 
serieus zou gaan bekijken (alsof dat nog niet was gebeurd!?) en dat dit vervolgens iets langer zou duren dan 
voorzien.  

Mocht dit niets opleveren ......... 
Mocht bovengenoemde 'herijking' van de Kanselarij niets opleveren dan willen wij het 'Nationaal Comité 4 en 5 mei' en als 
dat ook niets oplevert, de Tweede Kamer gaan benaderen. Als dat aan de orde is, gaat het niet slechts om plaatsing van 
onze WOII-Eremedaille op de lijst van 'Officiële' onderscheidingen, maar willen wij een stap verder gaan door dringend te 
verzoeken bij betrokken instanties neer te leggen de Koopvaardij (in haar geheel) structureel onder de mat vandaan te 
halen en de reden daarvan ook naar het publiek te communiceren. Het voorzien van betrokken instanties en/of Tweede 
Kamer van relevante motieven, willen wij bij voorkeur samen met de stichting Koopvaardijpersoneel 1940 -1945 doen. 
Politici zullen we moeten overtuigen dat onze Koopvaardij bij toekenningen en herdenkingen in feite vooraan zou moeten 

FOTO-UPGRADE VAN DE MAAND ...........
SLAMAT 
Een mooi upgrade-resultaat bij een trieste plaat. Dit 
is één van de zeldzame foto's waarop de Slamat, 
getroffen door Duitse bommen, is te zien (en links 
van haar, héél klein, ook de destroyer HMS Dia-
mond). De foto is genomen vanaf een ander Britse 
destroyer, namelijk HMS Hotspur. Zoals u weet, 
vond deze oorlogsramp. met 983 doden in twee uur, 
plaats op 27 april 1941, ten Noord-Westen van het 
Griekse eiland Kreta. 

Vervolg ...............
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Bijzonder RL-logo 
Het RL-logo hier links ben ik, 
eerlijk gezegd, nooit eerder te-
gengekomen. Ik heb deze ge-
vonden op een foto van de 
voorkant midscheeps van het 
ss Lawoe uit 1904, dus van 120 
jaar geleden! Op de foto-rechts 
ziet u onder en links onder Ne-
derlandse troepen die naar Lom-
bok in Nederlandsch Indië werden 
gestuurd. De overige mensen die u 
ziet zijn een mix van wegbrengers 
en Lloydkade-personeel, we sluiten 
niet uit dat daar ergens ook nog ene 
directeur Ruys tussen staat (drie 
bolhoedjes midden brugdek!?). Ov-
erigens is het ss Lawoe de in 1893 
door de Koninklijke 'De Schelde' te 
Vlissingen omgebouwde stoom-
zeiler ss Zuid Holland, een van de 
eerste schepen van de Stoomboot 
Reederij 'Rotterdamsche Lloyd'. 

Onze Indonesië-partner is ernstig ziek! 
Bapak Soedjai Kartasasmita, partner in onze Indone-
sië-projecten en vriend, is begin maart getroffen door 
een beroerte. Vanwege Soedjai's zeer hoge leeftijd 
maken zijn familie en doktoren zich grote zorgen.  

Direct hebben wij zijn secretaris gevraagd een mooi 
bloemstuk plus tekst voor Soedjai te verzorgen. Niet 
alleen werd dit binnen de kortste keren geregeld 
(zie foto uiterst rechts), maar werd onze tekst daar-
bij ook zachtjes in het oor van Soedjai ge-
fluisterd. De emotionele reactie van Soedjai 
werd via e-mail aan ons doorgegeven: "On 
behalf of the family I would like to 
thank you for your kind attention and 
best wishes for Pak Soedjai. When I 
whispered your best wishes to him 
he seems to be very happy and 
tears dropped from his ey-
es. Let's pray for our Pak Soed-
jai..............................................!" 

                                                                                            Donaties 
De oproep aan onze lezers in het maart-nummer van Lloyd-Mail, die nog nooit hadden gedoneerd, om dat 
wellicht 'n keer tóch te doen, is door frequente donateurs, die zich mogelijk aangesproken voelden, 
aanleiding geweest weer eens te doneren. Genoemde oproep heeft tot nu toe géén nieuwe donateurs 
opgeleverd. 

Overigens hoort u ons zeker niet klagen over onze 'harde kern', zo doneerden in de periode: begin maart/
april de volgende 'Lloydgenoten': Jan Tanja, oud Lloyd-WTK - Jan Konings, oud Lloyd-Matroos - Bert 
Smits, oud Lloyd-WTK - Joke Hofman-Rijnties, echtgenote Lloyd-WTK - Een genereuze, anonieme gift - 
Een eveneens genereuze gift van Rob Haas, zoon van Slamatweduwe van Gijsbert van Langeveld - nog een 
genereuze gift van een anonieme oud Lloyd-WTK, Jaap Rustige, zoon van Kapitein Willem Rustige - Jaap van 
der Schaaf, oud Lloyd-WTK -  

Alle donateurs, heel veel dank voor uw support, waarmee u het Lloyd-Atelier mede 'draaiend' houdt!!



6HET SCHIP VAN DE MAAND, HET ms WONOSOBO - 1954 

Technische gegevens 
Roepletters: PIRR.Vrachtschip met ongeveer 58 bemanningsleden en passagiersaccommodatie voor 12 reizigers. Open 
shelterdek met twee dekken. Lengte over alles: 154,9 meter, breedte: 20,2 meter, holte: 12,2 meter, diepgang: 8,2 meter. Bruto 
tonnage: 7.502 reg. ton, netto tonnage: 4.141 reg. ton. Deadweight: 10.500 ton. Motor: SULZER-dieselmotor, 2 tew, 10 
cilinders op één scheepsschroef met 8.250 rpk, goed voor een dienstsnelheid van 16 knopen (zeemijl/uur). 

Louis Armstrong en Ella Fritzgerald in gesprek  
met 4e WTK Keizer. Andere bemanningsleden  

kijken toe - Foto Ton van Haastregt - 1957

Tewaterlating bij van der Giessen  
& Zoonen - oktober 1954

Unbelievable: Louis Armstrong speelt met zijn wereldberoem-
de band op de Wonosobo - Foto Ton van Haastregt - 1957

Hamburg - Vlnr. ms Wonosobo, - ms Japara en ms Weltevreden - 1962

Timmerman Tinus de Ridder en  
Bootsman Gerrit Bierman - 1956

Karakteristiek 
Ons schip van de maand is het jongste schip uit de prachtige 'Wono'-serie. De andere zusjes waren: het ms Wonosari-1952, 
het ms Wonogiri-1953 en het ms Wonorato-1954. De Wonosobo werd op 23 oktober 1954 bij scheepswerf C. van der 
Giessen & Zn. Scheepswerven N.V. te Krimpen aan den IJssel tewatergelaten (bouwnummer: 772). Bij de grote fusie in 
1970 ging zij 'in charter' bij de Koninklijke Java-China-Paketvaart-Maatschappij (KJCPL). Het schip werd in 1984 te India 
gesloopt.
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Ditmaal wil ik het graag hebben over een kordate meid, geboren (1935) en getogen onder de rook 
van Amsterdam (Wormerveer), die al vroeg wist wat ze eigenlijk van het leven wilde, namelijk 
de wijde wereld in. Wij mogen haar feliciteren met het feit dat ze, weliswaar in Amsterdam 
begonnen, uiteindelijk bij de Lloyd in Rotterdam terechtkwam. We hebben het over oud Lloyd-
Hofmeesteres, later Lloyd-Secretaresse Ank Troost-Wester. 

16 jaar en al niet te houden! 
Ank Wester, oudste van zes kinderen, had een oma die half Zweeds was en dat had ongetwijfeld tot 
gevolg dat zij, naast Frans en Engels, ook voor de Zweedse taal had gekozen. Toen Ank 16 jaar was 
wilde ze al naar het buitenland, maar het ouderlijk gezag vond dat nog een beetje vroeg voor een 
meisje in de jaren vijftig! 

Dan maar in buitenlandse gezinnen 
Eerst kwam ze terecht in een Frans gezin, daarna een Engels gezin met vier kinderen, waarna ze op 
haar 24e in een Zweeds doktersgezin terechtkwam. Poetsend als dienstbode maakte niet uit, als Ank 
maar buiten onze landsgrenzen mocht vertoeven. 

De scheepvaart ging trekken - ss Waterman 
In het Amsterdamse kwam Ank, via een uitzendbureau, bij de 
scheepvaartmaatschappij SMN terecht, echter zonder opgaaf van reden 
werd ze de deur gewezen. Via een kennis werd ze toen op mogelijk-
heden in Rotterdam gewezen. U raadt het al, Ank kwam op het Lloyd-
kantoor al snel bij personeelszaken van de Civiele Dienst terecht en die 
konden zo'n vlotte meid, van inmiddels 26 jaar, wel gebruiken. Het 
toeval wilde dat het ss Waterman aan de Lloydkade lag en dat er een 
Hofmeesteres moest 'achtervaren' ...... of zij die plek niet wilde 
innemen? En jawel, daar koos Ank vervolgens het ruime sop. 

De Waterman was een zogenaamd 'Beheerschip' dat door de 
Nederlandse regering was aangekocht en door de Lloyd werd geëx-
ploiteerd en dus bemand. De Waterman voerde, al dan niet in opdracht 
van onze overheid, troepenvervoer, repatrierings- en emigratiereizen 
uit. De reis van Ank Wester was een reis waarop in Nieuw Guinea 
mensen werden opgepikt die voor de Indonesiërs op de vlucht waren! 

Hofmeesteressen  Lieke Ingelse - Ank Wester en 
Tineke de Vries op het sportdek van  

de Waterman - 1961

'Secretaresse', een nieuwe functie aan boord 
van de Willem Ruys ... 
Onder leiding van de Administrateurs ontstond 
aan boord van de Willem Ruys een functie die het 
beste met een wal-secretaresse kan worden ver-
geleken. Secretaressen deden eenvoudig kantoor-
werk, maar hielpen bijvoorbeeld ook passagiers 
bij het regelen van hun embarkatie-papieren. Se-
cretaresses hadden meestal een eigen hut. Het 
kantoor van de Administrateur werd in principe 
'bevrouwd' door drie Secretaresses en twee 
Administrateurs. Als de Willem Ruys in een 
haven lag, moest er altijd een Secretaresse aan 
boord blijven. 

ss Waterman - Hollandia-Nieuw Guinea, vlucht  
voor Soekarno- 1962

ms Willem Ruys - Vlnr. Secretaresse  Ank Wester - Ass. Administrateur D. van 
 Weel - Secretaresse - Loes Tolhuizen en Ass. Administrateur B. Sak - 1963

Ank Wester, 16 jaar. 

ANK WESTER, VAN HOFMEESTERES NAAR SECRETARESSE .............
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Allereerste Secretaresse ............ 
De eerste persoon die in 1960 als Willem Ruys-Secretaresse werd aangesteld was Norma 
Goewie, collega/vriedin van Ank Wester die in 1962 haar eerste reis als Secretaresse op 
de Willem Ruys maakte.

1963 - De Willem Ruys - Panamakanaal Vlnr. 
Secretaresses Ank Wester - Norma Goewie en 

Hofmeesteres Mickey Zaal.

Een leuke 4e Stuurman ............ 
Het was op haar tweede reis dat Ank Wester aan boord een leuke 4e 
Stuurman, Jan Troost ontmoette en daar zowaar verkering mee kreeg! 
Uiteindelijk zijn Ank en Jan in september 1965 in het huwelijksbootje 
gestapt en veranderde haar naam in Ank Troost-Wester, een rasecht 
Lloyd-huwelijk dus! Helaas is Jan Troost in 2016 overleden!

Vervolg ...............

Ank in 1963

Ank Troost-Wester, inmiddels 88 jaar, verankerd in Hoek van Holland .... 

Vlnr. Secretaresses Salla Da Costa en  
Ank Wester - 1964

Grondlegger Willem Ruys J.D. Zn. met zijn vlag en eerste zeilschip, 
het barkschip:  ‘Cornelis Wernard Eduard’ - 1839 

ms Willem Ruys - 
Vlnr. Secretaresses 
Loes Tolhuizen - 

Norma Goewie en 
Ank Wester - 1963
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